
Geboorte van een “tweeling” in 1927.   

 

                                

 In 1927 werd het Maas-Waalkanaal geopend, vrijwel tegelijkertijd werd ook onze vereniging 

opgericht, toen nog met de naam: 

 

              Maas en Waalse Hengelsportvereniging De Vriendenkring Heumen-Malden 

 

 

 

Enkele bekende namen die met de oprichting te maken 

hebben gehad zijn:  

de gebroeders van Wees, de heren Thomassen en Jaspers. 

Van de laatste twee komt de achternaam nog steeds voor 

in het ledenbestand van onze vereniging. 

 

In tegenstelling tot wat velen van ons denken, heeft de 

vereniging in de eerste jaren haar hengelsportactiviteiten 

voornamelijk aan het Maas-Waalkanaal gehouden.  

De vereniging had nog geen eigen viswater.  

 

Toch is de samenhang tussen de openstelling van het 

kanaal en de oprichting van de vereniging niet gebleven. 

Jaren later is er een voorstel geweest om de visrechten 

van het kanaal op te splitsen en onder te brengen bij twee 

verenigingen: De Voorn de Nijmeegse kant ervan en De 

Vriendenkring de Heumense kant.                                     

Ons toenmalige bestuur heeft hier niet op in willen gaan.  

Je had dus ineens een aparte vergunning nodig om nog in het kanaal te mogen vissen. Zoals 

we nu weten, zijn die visrechten nog steeds in handen van  De Voorn, dit water is door hen 

inmiddels ingebracht in de Landelijke Lijst van viswateren. We mogen er met onze vispas dus 

gewoon weer vissen.  

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                  


